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ÖNSÖZ 


Dilediğini hidayete erdiren, istediğini gaflet uykusundan uyandıran, sevdiğini en yüce mertebelere ulaştıran Allah'a hamdolsun. 


Rahmet olarak gönderilen, hak yolunu tebliğ eden, insanlığı küfrün karanlığından kurtarmaya çalışan, her defasında “ümmeti, ümmeti” diyen Muhammed Mustafa'ya salât ve selâm olsun. 


Nübüwet evinde yetişen, Allah tarafından tertemiz kılınan, Hz. Nuh'un [aleyhisselâm] gemisine benzetilen Ehl-i beytine selâm olsun. 


Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem] sadakatle biat eden, akidlerini hakkıyla koruyan, gerek huzurunda ve gerek gıyabında ona edep ve saygıda kusur etmeyen ve her sözlerine, “Annem babam sana feda olsun” diyerek başlayan güzide ashabına selâm olsun. 


Elinizdeki el-Ba's ve'n-Nüşür isimli eser büyük âlim ve veli Hâris el-Muhâsibi'ye aittir. 

Adından da anlaşılacağı gibi kitap, ölümden sonraki diriliş ve gönderilişi konu etmektedir. 


Kısacası eser, diriliş ve gönderilişi, haşir ve neşri, sırat ve mizanı, hesap ve sorgulamayı, şe- 


faat ve şefaatçiyi, cehennem ve cenneti en güzel şekilde ele almaktadır. Özellikle de Hz. Peygamber in (sallallahu aleyhi vesellem) ümmetine olan düşkünlüğü ve onlar hakkındaki şefaati genişçe dile getirmektedir. Dirilişten cennete kadar olan gayret ve çabası aktarılmaktadır. Resülullah”ın bütün insanlığa, özellikle de ümmetine olan şefaati güzel bir üslupla aktarılmaktadır. Herkesin kendi nefsiyle meşgul olduğu, peygamberlerin bile “nefsi, nefsi” dediği o günde Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem), “ümmeti, ümmeti” dediği ve ümmeti için çırpındığı o manzarayı gözler önüne sermektedir. 


Bu yönleriyle eser muhteşemdir. Bir çırpıda okunabilecek kadar akıcıdır. Ayrıca ibret ve hayretlerle dopdoludur. Dolaysıyla herkesin okuması gereken bir kaynaktır. 


Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını, okuyan ve dinleyen herkesin ibret almasını, hakkıyla istifade etmesini yüce Allah'tan niyaz ederiz. 


Siraceddin Önlüer 


İMAM MUHASİBİ 


İmam Muhâsibi kuddise sıruhü), kesin olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 165 (781) yılında Basra'da dünyaya geldi. 243 (857) senesinde Bağdat'ta vefat etti. Asıl adı Ebü Abdullah Hâris b. Esed olup Rebia kabilesinin Aneze koluna mensuptur. 
Nefis muhasebesi hususundaki titizliğinden dolayı “Muhâsibi” diye tanındı. Çok küçük yaşta ailesiyle birlikte Bağdat'a yerleşti. Orada Veki' b. Cerrah, Süleyman b. Davud, Şüreyh b. Yunus, Ebü Ubeyd Kasım b. Sellâm gibi âlimlerden dini ilimleri tahsil etti. Aynı zamanda İmam Şâfii'nin talebesi oldu. 
Birçok alimden rivayette bulundu. Kendisinden de pek çok alim rivayet etti. 


Muhasibi, tâbiin devrinin büyük âlimi ve manevi şahsiyeti olan Hasan-ı Basri irahmetullahi aleyh) tarafından ortaya konulan zühd geleneğini devamı ettirdi. 
Bununla birlikte Ebü Süleyman ed-Dârâni, Şakik-ı Belhi, Bişr-i Hâfi, Zünnün-i Mısri, Ahmed b. Asım 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Antâki (kuddise sıruhüm) gibi büyük süfilerin görüşlerinden etkilendi. Böylece hem zahir hem de bâtın ilimlerine vakıf oldu. Mücahede ve müşahedede ulaşılması mümkün en yüksek mertebeye ulaştı. 
Evliyanın baş tacı, takva sahiplerinin direği oldu. 
Birçok ilim dalında çağındaki evliyanın müracaat kaynağı oldu. Devrinde şeyhlerin şeyhi sayıldı. 
Yaşayış biçimi herkes için örnek teşkil etti. Bağdat tasavvuf ekolünün en önemli simalarından ve kurucularından oldu. Nefsin ayıplarını, emellerini, afetlerini ve ibadetlerin hakikatlerini araştırmada herkese öncülük etti. Hatta seyyidü't-tâife olarak bilinen Cüneyd-i Bağdadi onun elinde şekillendi. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi (kuddise sırruhül şöyle anlatır: 


“Şeyhim ve dayım Seri-i Sakati bir gün bana, 


- Benim yanımdan ayrılınca başka kimlerin sohbetine katılıyorsun, diye sordu. Ben de, 


- Hâris el-Muhâsibi'nin sohbetine katılıyorum, dedim. Bunun üzerine dayım bana, 


- Onun ilminden ve edebinden istifade et, Fakat onun kelâmcılar aleyhindeki sözlerine aldırma, dedi ve arkasından, “Allah seni muhaddis süfi kılsın. Süfi muhaddis kılmasın' diye dua etti.” 


Hazret bununla, Muhâsibi gibi önce hadis ve eser öğrenmesini, sünnet ve fıkıh hakkında bilgi sahibi olmasını, sonra zühd ve ibadet yolunu tutup yükselmesini ve böylece ârif bir süfi olmasını istemişti. 


Zira Muhâsibi, zâhir ile bâtını birleştiren mümtaz bir şahsiyetti. Tasavvufta hal kavramı üzerinde 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duran, kanaat, zühd, üns, yakin, havf, muhabbet, haya, sıdk ve ihlâs gibi kavramları hal diye ortaya koyan, hallerin kontrol altında tutulması gerektiğini savunan, Kitap ve Sünnet'e dayandırılması gerektiğini söyleyen ilk süfilerdendi. Çağındakileri de, sonradan gelenleri de etkisinde bıraktı. Cüneyd-i Bağdadi, Ebü'l-Hüseyin en-Nüri, İbn Atâ, İbn Mesrük, İbn Hafif, Ebü Hamza el-Bağdâdi (kuddise sıruhüm) gibi çağdaşları ondan çok etkilendi. Kendisinden sonraki dönemlerde de etkili oldu. Mesela Sehl et-Tüsteri, Hakim et-Tirmizi, Ebü Tâlib el-Mekki, Ebü Nasr es-Serrâc, Muhammed b. Hüseyin es-Sülemi, Abdülkerim el-Kuşeyri ve İmam Gazâli (kuddise sırruhüm) gibi âlimlerin üzerinde derin etki bıraktı. Yaşayışıyla birçok kişiyi etkiledi ve tasavvufu sevdirdi. Onlardan biri de Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmed b. Hanbel'di. O, başta tasavvufa karşı idi. Süfileri pek sevmezdi. Fakat Muhâsibi'den etkilenerek bu fikrinden vazgeçti. Tövbe etti ve kendisi de süfilerle oturup kalkmaya başladı. 
Nitekim bir gün ona Muhâsibi'den bahsettiler ve, 


“Muhâsibi'nin bütün konuşmaları tasavvufidir, hep tasavvufla alakalı konuşuyor, tasavvuf konularından bahsediyor, bütün konuşmalarını de âyet ve hadislere dayandırıyor. Onu dinlemek istemez misin? İsterseniz gidip kendisini dinle” dediler. 
İmam Ahmed de, 


“Evet, dinlemek isterim” dedi ve gitti. Ona görünmeden, bir gece onun meclisinde bulundu. Sabaha 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kadar sohbetini dinledi. Ne onda ne de yanında bulunanlarda dinen aykırı hiçbir şeye rastladı. İbn Hanbel ondan çok etkilendi ve gördüklerini şöyle anlattı: 


“Akşam vakti ezan okundu. Hemen kalkıp cemaate imam oldu ve namaz kıldırdı. Namazı müteakip yemek geldi, beraberce yediler. Muhâsibi, sünnet üzere hem arkadaşları ile konuşuyor hem de yemek yiyordu. Yemeğin arkasından kalkıp ellerini yıkadılar ve oturup sohbete koyuldular. Önce arkadaşlarına, “Soru sormak isteyen var mı?” diye sordu. İhlas ve riya üzere çeşitli sorular soruldu. 
Hepsine âyet ve hadislere göre cevaplar verdi. Bu sırada gece bir hayli ilerlemişti, nerede ise gece yarısı olmuştu. Hâris, birine Kur'an okuması için işaret etti. Okunan Kur'an âyetlerini huşü ve göz yaşı ile dinlendi. Kur'an tilaveti bitince o, hafif sesle dua yaptı ve yatsı namazı için ayağa kalktı. Onların bu halini görmekten pek memnun oldum. Çünkü ben, tasavvuf erbabını daha farklı duymuştum. 
Onlar hakkındaki kanaatim pek iyi değildi. Allah beni bağışlasın, şimdi kanaatimi tashih ettim.” 


Muhasibi, vera" ve takvasıyla benzersiz bir zattı, İlham ve marifet sahibiydi. Sahih ilham ve marifet sayesinde kendini haramdan korurdu. Hatta haram ve şüpheli bir yemeğe elini uzattığı zaman parmağındaki bir damar atardı ve bununla o yemeğin helal olmadığını bilir ve yemekten kaçınırdı. 
Cüneyd-i Bağdadi (kuddise sıruhül, onunla ilgili başından geçen bir hadiseyi şöyle aktarıyor: 


“Bir gün Haris el-Muhâsibi yanıma uğradı. Halinden karnının aç olduğunu farkettim. Ona, 


- Bir şeyler hazırlasam yer misiniz, diye sordum. Hazret, 


- Peki, dedi. Mutfağa girdim ve kendisine takdim edebileceğim bir şeyler aradım. Evde düğünden gönderilen yemek vardı. Onu alıp getirdim ve kendisine takdim ettim. Hazret yemekten bir lokma aldı ve onu ağzında çiğnedi durdu, fakat bir türlü yutamadı. Nihayet onu yutmadan kalktı, ağzındaki lokmayı çıkarıp bir kenara bıraktı. Sonra da çekip gitti. 


Birkaç gün sonra kendisiyle karşılaştım. Kendisine niçin yemeği yemediğini ve neden o şekilde davrandığını sordum. Bana, 


- Beni davet ettiğin zaman gerçekten açtım. 
Evine gelmek ve yemeğini yemekle seni sevindirmek, kalbini korumak ve gönlünü almak istedim. 
Fakat Allah Teâlâ ile benim aramda haram lokmayı tanıma konusunda bir alamet, bir söz vardı. Bu alamet, içinde şüphe olan bir yiyeceğin boğazımdan geçmemesi idi. O gün Allah [celle celaluhül, o lokmayı yutma imkânını bana vermedi, dedi ve ekledi: 


- Sahi o yemek size nereden gelmişti, diye sordu. Ben de, 


- Yanı başımızdaki evde düğün olmuştu. Onlar göndermişlerdi, dedim. Sonra da kendisine, 


- Bugün evimize buyurmaz mısın, diye tekrar davet ettim. Hazret, 


- Olur, dedi ve geldi. Evde bize ait kuru ekmek parçaları vardı. Kendisine onları takdim ettim. O da yedi. Sonra da, 


- Bir fakire/dervişe bir şey ikram edeceğin zaman böyle helâl ve şüpheden uzak olanını takdim et, dedi.” 


Evet, o, şüpheli şeylerden sakınıyordu. Hatta elini şüpheli bir yiyeceğe uzattığında, parmağının ucunda- ki bir damar hareket etmeye başlardı. Eğer parmağının bu hareketine engel olamazsa, o yiyeceğin şüpheli olduğunu anlayarak onu yemekten vazgeçerdi. 


Nakledildiğine göre kendisine babasından büyük miras kaldı, fakat ondan hiçbir şey almadı. 
Zira babası, Kaderiyye mezhebini benimsiyordu.! 
O, bunu veraın icabı olarak görüyor ve şu sahih rivayete dayandırıyordu: 


“İki ayrı milletten/dinden olanlar, birbirine vâris olamazlar.” ? 


Oysaki vefat ettiğinde bir dirheme bile muhtaç durumundaydı. Halbuki babası, geride ona birçok mal ve arazi bırakmıştı. Fakat o, içlerinde şüpheli olanlar var diye, onlardan hiçbir şey almadı. 


1 Kaderiyye, kadere iman eden değil, tam aksine kaderi inkâr 
eden bir gruptur. 

2 Ebü Davud, Ferâiz, 10; Tirmizi, Ferâiz, 10; İbn Mâce, Ferâiz, 

6; Dârimi, Ferâiz, 29. 


ESERLERİ 


Muhasibi, peşinde çok değerli eserler bıraktı. 


1. er-Riaye li-Hukükıllah, 2. Kitâbü't-Tevehhüm, 3. en-Nesaihu d-Diniyye ve n-Nefehatül-kudsiyye, 4. Fehmül-Kuran ve ma'nâhü; 5. el-Kasd ver-Rücü İlallah, 6. Risâletü'-Müsterşidin; 
7. Kitâbü'-Mekâsib ve1-Vera" veş-Şübühat, 8. 
Kitâbü'-Halve ve't-Tenakkul fi'-İbâdât ve'd-Derecatil-Abidin: 9. Fasl min Kitabil-Azame, 10. 
Kitâbü'n-Nasiha lit-Tâlibin; 11. Kitâbü'-Gıybe; 
12. Kitâbü'-Mesâil fiz-Zühd ve Gayrihi; 13. Şerhul-Marife ve Bezlü'n-Nasiha; 14. Adibün-Nüfüs; 15. Bed'ü men Enâbe İlallah; 16. Muhtasar min Kitabi Fehmi's-Salâh; 17. Kitabü s-Sabr ve-Rıza, 18. Ahkâmüt-Tevbe; 19. Vesaya, 20. Måhiyyetü'-Akl; 21. Kitâbü'-Mesâil fi AmaliHKulüb, 
22. el-Murâkabe ve'-Muhâsebe; 23. Muatebetün-Neis, 24. el-Ba s ven-Nüşür. | 


Siraceddin ÖNLÜER 


DİRİLİŞ 


Hz. Abbas tan rradiyallahu anh) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] Şöyle buyurmuştur: 


- Kıyamet gününde kabri açılacak ilk kişi benim, ama bununla övünmüyorum. Ademoğlunun efendisi de benim, fakat bunu iftihar için söylemiyorum. 
Kıyamet gününde yegane şefaat edecek kişi de benim, lakin bununla da iftihar etmiyorum. Kıyamet gününde livaül-hamd sancağı başımın üzerinde açılacak ve bütün peygamberler de sancağımın altında toplanacaklardır, kesinlikle bunu övünmek için söylemiyorum. Ümmetim de ümmetlerin en hayırlısıdır, ancak bunu iftihar için söylemiyorum. 
Ümmetim, diğer ümmetlerden önce hesaba çekilecektir. Sanki ben, ümmetimin ve diğer ümmetlerin mezarlarından kalktıklarını, başlarından ve yüzlerinden toprakları sildiklerini görüyor gibiyim. Ayrıca onların, “La ilâhe illallah Muhammedün resulullah ... dediklerini de duyuyor gibiyim. 


İşte bugün Allah'ın vaat ettiği ve peygamberlerin doğruladığı gündür. 


İlk Diriltilecek Beniml 


İbn Abbas ra, şöyle anlatmıştır: 

- Şüphesiz kıyamet gününde kabrinden ilk olarak Hz. Muhammed savı kalkacaktır. Hz. Cebrâil tası, beraberinde burak olduğu halde, 
İsrafil de tası yanında livdü”l-hamd sancağı ve (keramet) tacı olduğu halde, Azrâil de nası beraberinde iki kat cennet elbisesi olduğu halde yeryüzüne ineceklerdir. 


< Sonra Cebrâil aleyhisselam) yeryüzüne hitaben, - Ey dünya! Hz. Muhammed'in {sallallahu aleyhi vesellem] kabri nerede, diye nida edecektir. Yeryüzü, 


- Yâ Cebrâil! Rabbim beni paramparça etti. Duvarlarım, alametlerim yok olup gitti. Artık Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] kabrinin nerede olduğunu bilmiyorum, diye cevap verecektir. 
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Tam o sırada Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem) kabrinden gökyüzüne doğru direk şeklinde bir nurun yükseldiği görülecektir. Bunun üzerine dört (büyük) melek, Resülullah'ın [sallallahu aleyhi veselem] kabrinin başına gelip duracaklardır. Sonra İsrafil laleyhisselami, 


- Ey temiz ruh! Temiz cesede dön, diye seslenecektir. 


Bu çağrı ile kabrin üzerindeki toprak çatlayacaktır. Peşinden ikinci defa nidâ edecektir. Bu sefer de kabrin toprağı ikiye ayrılacaktır. Sonra üçüncü kez nidâ edecektir. Bu çağrı ile birlikte Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] kabrinden kalktığı görülecektir. Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem), mübarek kabrinden kalkar kalkmaz saç ve sakalından toprakları silkelemeye başlayacaktır. 
Peşinden de sağına ve soluna bakacaktır. Ancak her tarafın yıkıldığını, tek bir imarın kalmadığını görecektir. Hz. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), bu durum karşısında ağlayacak ve göz yaşları mübarek yanakları üzerine dökülecektir. 
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Hz. Peygamber'in İlk İşi ... 


Bunun üzerine Hz. Cebrâil faleyhisselim), 


- Ya Muhammed! Haydi, kalk! Bugün kıyamet günüdür. Bugün hasret ve nedamet günüdür. Bugün Cebbâr olan yüce Allah'ın huzuruna çıkıp hesap verme günüdür, diyecektir. 


Hz. Peygamber de [sallallahu aleyhi vesellem), 


- Ey dostum Cebrâil! O halde bana müjdeyi ver, diyecektir. Hz. Cebrâil [aleyhisselâm], 


- Yâ Muhammed! Sen Allah nezdinde yüce bir makama ve yüksek bir mevkie sahipsin, diyecektir. 
Fakat Hz. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), 


- Ey dostum! Ey Cebrâil, ben sana bundan sormuyorum, diyecektir. Bunun üzerine Hz. Cebrâil 


[aleyhisselâm], 


- Ey efendim! Âlemlerin Rabb'i olan Allah'ın meleklerini görüyorsun ya! Önünde el pençe divan durmuş, emirlerini bekliyorlar, diyecektir. Fakat Allah Resülü, 


- Senden bunu da sormuyorum, diyecektir. Bunun üzerine Hz. Cebrâil faleyhisselâm|, 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- Görüyorsun ki sana cennet elbiseleri gönderilmiştir, diyecektir. Ancak Hz. Peygamber salallahu aleyhi vesellem}, 


- Ey Cebrâil! Senden bunu da sormuyorum, diyecektir. Hz. Cebrâil (aleyhisselâm), 


- Yâ Muhammed! Livaül-hamd sancağının başının üzerine açılmış vaziyette dalgalandığını görüyorsun ya, diyecektir. Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem], 


- Ey Cebrâil! Sana sorduğum bu da değil, senden sorduğum ümmetimdir, sana ümmetimi soruyorum. Onları nerede bıraktın, diye soracaktır. 
Bunun üzerine Cebrâil (aleyhisselâm), 


- Rabbim'in izzet ve azametine yemin ederim ki yeryüzü senden önce hiçbir insanı üzerine çıkarmış değildir. Bugün yeryüzünde bulunan tek insan sensin, diye karşılık verecektir. 


Bunun üzerine Allah'ın resülü, 


- O halde ben de işe koyulan gibi elbisemi toplayıp ümmetime şefaat edeceğim, buyuracaktır. 


Cebrâil (aleyhisselâm), 


- O halde buraka bin ve Rabb'inin huzuruna çık, diyecek ve burakı getirecektir. Fakat burak huysuzluk ederek kaçmak isteyecektir. Cebrâil aleyhisselam) buraka, 


- Ey burak! Utanmıyor musun? Muhammed'den mi kaçıyorsun? Oysaki Rabb'in ona itaat etmeni sana emretmişti, diyerek onu ikaz edecektir. Ancak burak, 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- Evet, biliyorum ve onu tanıyorum. Fakat sırtıma binmeden önce onun bana şefaat etmesini ve cennete sokmasını istiyorum. Zira izzet sahibi yüce Rab, bugün öylesine kızmıştır ki hiçbir zaman böyle kızmamıştı, diye karşılık verecektir. Bunun üzerine Allah Resülü şöyle buyuracaktır: 


- Tamam, şayet şefaate ihtiyacın olursa sana şefaat edeceğim! 


Bundan, sonra burak müsaade edecek, Hz. 
Resülullah da /sallallahu aleyhi vesellem) ona binecektir. 
Burak yürümeye başlayacak ve her adımını gözünün görebileceği en uzak mesafeye atacaktır. Bir anda beyaz gümüşten bir arazi üzerinde bulunan Beytülmakdis'e ulaşacaktır. 


İnsanlığın Yeniden Dirilişi 


Sonra İsrafil (aleyhisselâm) şöyle nida edecektir: 


- Ey çürümüş bedenler, dağılmış kemikler, etrafa saçılmış saçlar, kopmuş ve parçalanmış damarlar! Kuşların kursaklarından, yırtıcı hayvanların karınlarından, denizlerin derinliklerinden, yerin içinden çıkın ve âlemlerin Rabb'i olan Allah'ın huzuruna arzolunmaya gelin! 


Sonra da bütün canlıların ruhları sürun içindeki taka/raflara konulacaktır. Çünkü sürun içinde canlıların ruhları kadar raflar mevcuttur. Bundan sonra İsrafil aleyhisselâm) süra üfürecektir. Bununla birlikte gökyüzünden yeryüzüne hayat suyu yağdırılacaktır ki bu su, erkeklerin suyunu andıracaktır. Bu su ile kemikler bitecek, damarlar dolacak, etler ve deriler bitecektir. Ancak cesetler cansız bir halde üst üste yığılı olduğu halde bekleyeceklerdir. İşte o anda Allah Teâlâ, Hz. İsrâfil'e şöyle emir buyuracaktır: 


- Ya İsrâfil! Süra üfle ve benim iznimle ferah ve sevinç ehlinden olan kabir halkını dirilt! 


Hz. İsrafil faleyhisselam) hemen süra üfleyecek ve ardından da şöyle diyecektir: 


- Ey fâni ruhlar! Cesetlerinize dönünüz ve âlemlerin Rabb'i olan Allah'ın huzuruna arzedilmek üzere kalkınız! 


O anda yüce Allah da şöyle buyuracaktır: 

- İzzet ve celâlime yemin ederim ki muhakkak her ruh cesedine dönecektir. 

Ruhlar, yüce ve münezzeh olan 
Allah'ın yeminini işitmeleriyle birlikte kendi cesetlerine döneceklerdir 
İşte o anda ruhların üzerlerindeki toprak açılacak ve dirilmiş olarak şaşkın bir şekilde sağa sola bakındıkları görülecektir. 


Hz. Peygamber [s.a.v] 
Dirilişi Temaşa Ediyorl 


Bu sırada Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), Beytülmakdis'te bulunan bir kayanın üzerinde oturuyor olacak ve canlıların kabirlerinden kalktıklarını, çekirge sürüleri gibi sağa sola dağıldıklarını seyredecektir. 


Kabirlerinden kalkan insanlık kırk ümmet olarak kalkacaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem] ümmeti ise tek bir ümmet olarak kalkacaktır. Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem] kabirlerinden kalkan ve deniz dalgalarını andıran ümmetini temâşâ edecektir. 


Hz. Cebrâil de faleyhisselâm), 


- Ey mahşer ahalisi! Cebbar olan Allah'ın huzuruna hesap vermek için gelin, toplanın, diye nidâ edecektir. 
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Hiz. Peygamber [s.a.v] 
Ümmetini Soruyor! 


Bunun üzerine ümmetler bölük bölük yüce Mevlâ'nın huzuruna arzedilmeye geleceklerdir. Her bölük geldiğinde Hz. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), 


- Yâ Cebrâil! Ümmetim nerede, diye soracaktır. 
Cebrâil de [aleyhisselâm], 


- Yâ Muhammed! Senin ümmetin, ümmetlerin sonuncusudur, diye cevap verecektir. 


O sırada Hz, İsa (aleyhisselâm) çıkıp gelecek ve Hz. 
Cebrail ile Hz. Mikâil'e seslenecektir. Bu karşılama ile hem Hz. İsa hem de Hz. Cebrâil ağlayacaklardır. 


Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] yine, 


- Ey Cebrâil, ümmetim nerede, diye soracaktır. 
Hz. Cebrâil [aleyhisselâm], 


- Şu yüzleri, el ve ayakları beyaz olarak gelenler var ya, işte onlar ümmetindir, diyecektir. 


Hz. Peygamber [s.a.v] 
Ümmeti ile Karşılaşıyor! 


Ümmetini gören Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem) ağlayacak ve şunu soracaktır: 


- Yâ Cebrâil! Ümmetimden müminlerin hali nedir? Hz. Cebrâil (aleyhisselâm), 


- Yâ Muhammed, onlara bak da hallerini gör, diyerek cevap verecektir. 


Rahmet peygamberi onlara dikkatlice bakınca ağlaştıklarını görecektir. 


Ondan sonra ümmetin salih kulları gelecek, Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem) selâm verecekler ve Hak Teâlâ'nın kendisine ihsan buyurduğu ikramlardan dolayı onu tebrik edeceklerdir. Bu seçkin kullar, Resül-i Ekrem'i (sallallahu aleyhi vesellem) görmekle çok sevinecekler, Allah Resülü de onları bu halde görmekle çok sevinecektir. 
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Fakat ümmetin günahkar ve asileri, günahlarını sırtlanmış olarak ve ağlayarak Hz. Peygamber'le karşılaşacaklar ve, 


- Yâ Muhammed, yâ Muhammed, diyerek göz yaşları yanaklarından dökülecektir. Bunun üzerine rahmet peygamberi, 


- Ey ümmetim! Buradayım, buradayım, diyerek karşılık verecektir. Onlar da ağlaşarak o yüce peygamberin yanına gelip toplanacaklardır. 


. Hz. Peygamber [s.a.v] 
Ummetini Allah'a Arzediyor! 


Tam o sırada yüce Allah tarafından görevlendirilen bir münâdi, 

- Cebrâil nerede, diye nidâ edecektir. Hz. 
Cebrâil hemen yüce Allah'ın manevi huzurunda 


durup hazır vaziyette bekleyecektir. Yüce Allah her şeyi bildiği halde, 

- Yâ Cebrâil, Muhammed'in ümmeti nerede, diye sual edecektir. Hz. Cebrail faleyhisselâm), 


- Ey Rabbim! Muhammed ümmeti ümmetlerin en sonuncusudur, diyecektir. Fakat Hak Teâlâ, 

- Ey Cebrâil! Sevgili peygamberim Muhammed'e söyle, hemen ümmetini huzuruma arzetmek üzere öne geçirsin, buyuracaktır. 


Bu emir üzerine Hz. Cebrâil (aleyhisselâm) ağlayarak dönecek ve, 


- Yâ Muhammed! Cebbâr ve Melik olan Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere ümmetini öne geçir, diyecektir. 


Hz. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem) ümmetine dönecek ve şöyle buyuracaktır: 
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- Yüce ve münezzeh olan Allah'ın huzuruna çıkmak üzere çağırıldınız! 


Bu emirle birlikte müslümanlar günah ve hatalarının vermiş olduğu korku ile ağlaşmaya başlayacaklardır. 


O şefkat peygamberi de çobanın koyunlarını sürüp götürdüğü gibi ümmetini toplayacak ve yüce Allah'ın huzuruna götürecektir. 


Sonra yüce ve münezzeh olan Allah, 


- Ağlamayı bırakın ve susun! Sizler günah işlemeye devam ederken, ben size karşı uzun müddet susmuştum, buyuracaktır. Bu emirle kullar süküt edeceklerdir. 


Bundan sonra yüce ve münezzeh olan 


Allah, 


- Bugün herkes kazandıkları ile karşılaşacak. Bugün kimseye zulüm ve haksızlık edilmeyecektir. Bana itaat edenlere ikramda bulunacağım. Bana isyan edenlere de azap edeceğim, diye buyuracaktır. 


Mahşer Kuruluyorl 


Yüce Allah, sonra Hz. Cebrâil'e, 

- Ya Cebrâil! Cehennemin kumandanı Mâlik'e git ve benim şu emrimi bildir: Ey Mâlik! Rabb'in sana cehennemi mahşer yerine getirmeni emrediyor, buyuracaktır. 

Hz. Cebrâil de [aleyhisselâm] hemen cehennemin kumandanı Mâlik'e gidecek ve Cenâb-ı Hakk'ın emrini tebliğ edecektir. Allah'ın emrini alan Mâlik, 

- Yâ Cebrâil, bugün hangi gündür, diye soracaktır. Hz. Cebrâil faleyhisselimi, 


- Bugün kıyamet günüdür. Bugün herkesin kazandığı ile karşılaşacağı gündür, diye cevap verecektir. 


Mâlik bu defa, 


- Yâ Cebrâil, yüce Allah bütün kullarını mahşer yerine topladı mı, diye soracaktır. Hz. Cebrâil de, 


- Evet, Cebbâr olan Allah Teâlâ bütün mahlükatı huzuruna topladı, diyecektir. Bu sefer Mâlik, 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- Peki, Muhammed ile ümmeti nerelerde, diye sual edecektir. Hz. Cebrâil de, 


- Onlar, Cebbar olan yüce Allah'ın huzurunda bekletiliyorlar, diye cevap verecektir. Buna karşılık Mâlik, 


- Muhammed ümmeti zayıf bir ümmettir. Cehenneme, onun kokusuna ve uğultusuna nasıl tahammül edeceklerdir ki, diye soracaktır. Hz. 
Cebrâil [aleyhisselâm], 


- Bilmiyorum, deyince Mâlik, cehenneme doğru korkunç bir nara atacaktır. Bu nara ile cehennem, sert ve şiddetli ayakları üzerine dikilecek ve zebanilerin elinden kurtularak mahşer ahalisine doğru süratle yürüyecektir. Cehennemin bu korkunç halini gören bütün mahşer halkı ağlayacak, öyle ki gözlerinde yaş kalmayacak ve kan akıtacaklardır. 


Mahşerin Dehşeti ve 
İnsanların Halil 


İşte o günün dehşetinden gençler yaşlanacak, gebe kadınlar çocuğunu düşürecek, insanlar sarhoş olmadıkları halde sarhoş görülecek, fakat bütün bunlar, Allah'ın şiddetli azabından dolayı meydana gelecektir. 


Bu durumda ilk koşan Hz. İbrahim [aleyhisselâm] olacaktır. Hemen arşın duvarına sarılacak ve, 

- Ey Allahım, ey efendim! Ben dost edindiğin ve Halilim dediğin İbrahim'im! İhtiyarlığıma ver, bana merhamet eyle. Senden oğlum İshak" ve İsmail'i istiyorum, diye yalvaracaktır. Bunun üzerine Hak Teâlâ, 


- Ya İbrahiml Sen bir dostun dostuna azap ettiğini hiç gördün mü, diye karşılık verecektir. 


Sonra Hz. Musa (aleyhisselam) arşın direğine sarılacak ve, 


- Ben, kendisiyle kelam ederek konuştuğun Musa'yım. Senden bugün ancak nefsimi istiyorum, 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kardeşim Harun'u bile istemiyorum. Beni cehennemin korkunç hallerinden muhafaza eyle, diye niyazda bulunacaktır. 


Sonra da Hz. İsa [aleyhisselâm] ağlayarak gelecek ve arşın perdelerine sarılarak, 


- Ey beni yaratan Allahıml Ben ruhun ve ol emrinle vücuda gelen İsa'yım. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ancak nefsimi istiyorum. Beni cehennem korkularından kurtar, diye yalvaracaktır. 


Bunun üzerine mahşer yerinde feryat ve figan sesleri yükselecektir. İşte o anda Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] ortaya atılacak ve, 


- Ey Allahım, ey yüce efendim! Bugün senden nefsimi istemiyorum, senden ancak ümmetimi istiyorum, diyerek ümmetinin kurtuluşunu isteyecektir. 


Resülullah”ın [sallallahu aleyhi vesellem} sesini duyan cehennem şöyle haykıracak: 


- O ümmeti için şefaat dileyen, onların kurtuluşunu isteyen kimdir? Oysaki bugün herkes ancak kendi nefsi için şefaat dilemektedir. 


Bunun üzerine cehennem kumandanı Malik, cehenneme dönerek şöyle diyecektir: 


- Ey ateşim, gözün aydın olsun. Ümmetine şefaat dileyen bu zat Muhammed'dir (sallallahu aleyhi vesellem}! 


Bu cevap karşısında cehennem şöyle niyaz edecektir: 


- Ey Rabbim, ey yüce efendim! Muhammed sallallahu aleyhi vesellem] ve ümmetini rezil ve rüsva etme! On- 


34 


ları alevlerimden ve şiddetli azabımdan koru. Çünkü onlar zayıftırlar, azabımın şiddetine dayanamazlar. 


Sonra zebâniler, cehennemi sürükleyerek arşın yanına götürecekler. Cehennem de yüce huzurda Allah Teâlâ'ya secde edecektir. 


Yüce Allah (bildiği halde), 
- Güneş nerede, diye buyuracaktır. 


Güneş hemen aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna getirilecek, Allah Teâlâ ona hitaben, 


- Sen mi kullarıma sana secde etmelerini emrettin, diye sual buyuracaktır. Güneş de, 


- Ey Rabbim, ey yüce efendim! Sen bütün eksik ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ben nasıl böyle bir şey emredebilirim ki? Oysaki ben kulluk ve kölelik boyunduruğunun altındayım, diye cevap verecektir. Cenab-ı Hak da, 


- Evet, doğru söyledin, buyuracaktır. 


Ondan sonra güneşin harareti, asıl hararetin- den yetmiş kat daha artırılacak ve mahşer halkının başları üzerine yakın tutulacaktır. 


İşte bu sıcaktan bütün insanlar terleyecek ve terleri ağızlarına kadar ulaşacaktır. O gün güneş, insanların beyinlerini tencerenin fokurtusu gibi kaynatacaktır. Karınları büyük tulumlar gibi şişecektir. Gözleri oluk gibi yaşlar akıtacaktır. O anda bütün ümmetler arasında bağrışmalar, çağrışmalar, feryat ve figanlar yükselecektir. 


Hz. Peygamber [s.a.v] 
Ümmetini İstiyor! 


Bu durumda Resül-i Ekrem [sav], mübarek göz yaşlarını akıta akıta şefaat için hazırlanacak ve arşın önünde kâh secdeye kapanarak, kâh rüküa vararak ümmetine şefaat edecektir. Diğer peygamberler de onun bu ağlamasını ve sızlamasını 


hayretler içinde izleyecek ve, 


- Bu güzel ve değerli kul ne kadar da ümmeti için kendini yoruyor, zahmet çekiyor, demekten kendilerini alamayacaklardır. 


Hz. Fâtıma (r.anhâ) Babasını 
Nerede Arayacağını Soruyor! 


Sabit el-Bünâni'den rivayet edildiğine göre Affan en-Nehri şöyle demiştir: 


- Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem} bir defasında kızı Fâtımatü'z-Zehra'nın (radıyallahu anhə) yanına girdi ve onun ağladığını gördü. Bunun üzerine, 


- Ey gözümün nuru, seni ağlatan nedir? Neden ağlıyorsun, diye sordu. Hz. Fâtıma radiyallahu anhâl, 


“İşte o gün bütün insanları mahşer yerine toplayacağız ve hiç kimseyi (geride) bırakmayacağız” (Kehf 18/47) âyet-i kerimesini hatırladım da onun için ağlıyorum, dedi. Allah Resülü, 


- Ey gözümün nuru! Büyük bir günü hatırlamışsın, buyurdu ve ekledi: 


- Ey Fâtıma! O gün ümmetim çıplak, yalın ayak, susamış bir halde, günahları sırtlanmış bir 


vaziyette ve göz yaşları yanaklarından akacak bir durumda mahşer yerine gelirileceklerdir. 
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Bunun üzerine Hz. Fâtıma radiyallahu anhâ), 


- Ey babacığıml Bu durumda kadınlar erkeklerden utanmayacaklar mı, diye sordu. Rahmet peygamberi, 


- Ey Fâtıma! O gün herkes kendi nefsiyle meşgul olacaktır. Sen Hak Teâlâ'nın, “O gün herkesin kendine yetecek kadar bir işi, bir derdi vardır” (Abese 80/37) buyurduğunu duymadın mı, dedi. Hz. Fâtıma (radıyallahu anhâ), 


- Ey babacığım, kıyamet gününde seni nerede bulabilirim? Seni nerelerde arayayım, diye sordu. 


Allah Resülü, 
- Kıyamet gününde beni kevser havuzunun başında bulursun. O gün Hasan'ın babası Ali ile birlikte ümmetimi sulayarak susuzluklarını gidereceğiz, dedi. 


Bunun üzerine Hz. Fâtıma [radıyallahu anhâ), - 


- Şayet sizi kevser havuzunun başında bulamazsam nerede arayayım, diye sordu. Allah Resülü, 


- O zaman sırat köprüsünün yanında beni ara! 
Orada bütün peygamberler etrafımda toplanacaklardır. İşte o zaman ben, 


- Ey Rabbim! Selâmet ver, ey Rabbim! Selâmet ver, diyerek şefaatte bulunacağım, melekler de bu duama “âmin, âmin” diyeceklerdir. 


Herkes İmamını Arıyorl 


Ben böyle dua ederken, aziz ve celil olan Allah tarafından bir münadi şöyle seslenecektir: 


- Her ümmet dünyada kulluk ettiği şeye tabi olsunl 


Bunun üzerine (Muhammed ümmeti hariç) her ümmet dünyada kulluk ettiği şeyin yanına gidecektir. Sonra da cehennemden bir boyun uzanacak ve kuşların yem toplaması gibi onları toplayarak cehenneme çekecektir. 


O sırada Allah tarafından yine bir münâdi şöyle seslenecektir: 


- O bekleyenler kimlerdir? 
Onlar da, 


- Biz Muhammed ümmetiyiz, diyecekler ve birbirlerine, 

- Haydin gidelim, Peygamberimiz Muhammed'i (sallallahu aleyhi vesellem] arayalım, diyecekler ve üç zümre olarak yola çıkacaklardır: 

1. İhtiyarlar zümresi (topluluğu), 

2. Gençler zümresi, 

3. Kadınlar zümresi. 


Bu üç zümre, arasat meydanında kurulu bulunan peygamberlerin minberleri arasında Hz. 
Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] minberini arayacaklar ve bulacaklardır. Zira onun minberi, minberlerin en yakını, en güzeli, en büyüğü ve en zarif olanıdır. Ümmet-i Muhammed, Hz. Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] minberinin altında Adem raleyhisselâm) ile birlikte Hz. Havva'yı da göreceklerdir. 


Hz. Havva, ümmet-i Muhammed'in sesini, feryat ve figanını işitecek ve onlara doğru bakarak, 


- Ey Âdem! Senin zürriyetinden ve Muhammed'in ümmetinden güzel yüzlü bir cemaat, “Muhammed nerede?” diye nidâ ediyorlar, diyecektir. 


Bunun üzerine Hz. Adem (aleyhisselam) hemen kalkacak ve onları karşılayacaktır. Sonra da onlara, 


- Ey evlatlarım! Sizler hangi ümmettensiniz, diye soracaktır. Onlar da, 


- Biz Muhammed ümmetindeniz. Her ümmet, dünyada iken kulluk ettiği şeye tâbi oldu. Bizler de mahşer yerinde kaldık. Başımızın üzerindeki güneş bizleri pişirmeye başladı. Cehennemin ateşi ve sıcak dumanı bizleri yakmaya başladı. Günahlarımız bizlere ağır geldi. Cebbâr olan yüce Allah'ın huzurunda bizlere şefaat et de hesabımızı görsün. Bizleri cennet veya cehenneme göndersin, diyecekler. 


HZ. Âdem [aleyhisselâm], 


- Benden uzak durun! Çünkü ben kendi halimle ve günahımla meşgulüm. Siz yüce Allah'ın, “Âdem Rabb'inin emrine karşı geldi ve yoldan çıktı. Sonra Rabb'i onu seçti, tövbesini kabul etti ve doğru yola iletti” (Taha 20/121-122) sözünü duymadınız mı? Siz 


40 


Nuh'a gidiniz. Zira o, müslümanların en olgunu, en uzun ömürlüsü ve en sabırlısıdır, diyecektir. 


Bunun üzerine Hz. Nuh'un [aleyhisselâm] yanına gideceklerdir. Hz. Nuh faleyhisselâm| onları görünce ayağa kalkacak ve onlara selâm verecektir. Onlar da, 


- Ey atamız! Bizim için Rabb'ine şefaat et de aramızı ayırsın. Cennetlik olanları cennete, cehen- ' nemlik olanları da cehenneme göndersin, diyerek ondan şefaat dileyeceklerdir. 


Nuh da [aleyhisselâm], 


- Ben hatalarımla meşgulüm. Ben ümmetime beddua ettim ve onların helâk olmalarına sebep oldum. Ben aziz ve celil olan Rabbim'den hayâ ediyorum. En iyisi siz İbrahim Halil'e gidin, diyecektir. 


Onlar da Hz. İbrahim in raleyhisselam) yanına gideceklerdir. Ondan da kendilerine şefaat etmesini isteyeceklerdir. Onlar Hz. Nuh'dan şefaat diledikleri gibi Hz. İbrahim'den de dileyeceklerdir. Ancak Hz. İbrahim faleyhisselâm| şöyle buyuracaktır: 


- Ben kendi nefsimle meşgulüm! Ben ömrümde üç defa yalan söyledim. Dolaysıyla Rabbim'den korkuyorum. En iyisi siz Musaya gidiniz. Çünkü o, Allah'ın kendisiyle konuştuğu bir kimsedir. 


Onlar da Hz. Musa'ya gidecekler ve ondan şefaat isteyeceklerdir. Musa da raleyhisselami, 


- Ben hatalarımla meşgulüm. Zira ben haksız yere bir adam öldürdüm. Elbette ki onun öldürülmesi benim isteğimle olmadı, bir kaza neticesinde oldu. Çünkü o, müslüman bir adama saldırıp onu dövmek istemişti. Ben de onun müslümana eziyet 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vermesinden korktum ve onu engellemek için ona bir tokat vurdum. O da hemen yere düşerek ölüverdi. İşte bu yüzden ben aziz ve celil olan Rabbimin beni hesaba çekmesinden korkuyorum. En iyisi siz İsa'ya gidiniz, diyecektir. 

Onlar da Hz. İsa'nın yanına varacaklardır. Hz. 
İsa da [aleyhisselâm] onlara, 


- Hıristiyanlar, yüce Allah'tan başka beni ve annemi iki ilâh edinmişlerdi. Bu sebepten dolayı annem Meryem hakkında bile Rabbim'den şefaat dilemekten hayâ ediyorum, diyecektir. 


Tam o sırada Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. 
Asiye ve Hz. Fâtıma [radıyallahu anhünnel arşın altında oturmuş sohbet ettikleri görülecektir. Hz. 
Meryem, Hz. Muhammed'in ümmetini görünce, hemen onları tanıyacak ve şöyle diyecektir: 


- İşte bu Muhammed ümmetidir. Fakat peygamberleri onlardan gizlenmiştir! 


Hz. Meryem'in sesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] kulağına ulaşacaktır. Bunun üzerine Hz. Adem [aleyhisselâm], 


- Yâ Muhammedi İşte bunlar senin ümmetindir. 
Cebbâr olan Allah'ın huzurunda kendilerine şefaat etmen için etrafında dolaşıp duruyorlar, diyecektir. 


Hz. Peygamber de [sallallahu aleyhi vesellem], hemen minberinin üzerine çıkacak ve, 


- Ey beni görmediği halde bana iman edenler! 
Yanıma gelin, yanıma gelin, diye seslenecektir. 


Hz. Adem 
Hüngür Hüngür Ağlıyor! 


Tam da o sırada bir münâdi, 


- Yâ Âdem! Rabb'ine icabet et, diye nidâ edecektir. Bunun üzerine Hz. Adem faleyhisselâml, 


- Ey Muhammed! Rabbim beni hesaba çekmek için huzuruna davet etti, diyecek ve korkarak Allah'ın huzuruna gidecektir. 


Hak Teâlâ ona, 


— - Ey Âdem! Zürriyetinden birtakım insanları cehenneme gönder, buyuracaktır. HZ. Adem faleyhisselâm), 


- Ey yüce Rabbim, büyük efendim! Cennete gönderirim, ama cehenneme göndermem, diyecektir. 


Bunun üzerine yüce Allah, 


- Her bin kişiden birini cennete, dokuz yüz doksan dokuzunu da cehenneme gönder, diye emir buyuracaktır. 
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Bu emirle Hz. Adem [aleyhisselâm] hüngür hüngür ağlamaya başlayacaktır. Cenâb-ı Hak, Hz. 
Ademin ağladığını görünce şöyle buyuracaktır: 


- Ey Ademl Şayet ben yalanı haram kılmasaydım ve yalancılara da lânet etmeseydim mutlaka evlatlarının hepsine merhamet ederdim. Fakat bana itaat edenlere cenneti, âsi gelenlere de cehennemi yaptım. Ben sözümden dönmem. Ey Ademi Terazinin başına git ve beklel Kimin güzel amelleri, kötü amellerinden bir hardal tanesi kadar ağır gelirse hiç danışmadan elinden tut ve cennete koyl Şüphesiz ben onların bir günahına bir karşılık, bir sevabına da on karşılık kılmıştım. Bilesin ki ben cehenneme ancak emirlerimden kaçan ve inat edenleri, emrime karşı gelen ve haddi aşan mütecavizleri koyacağım! 


Bunun üzerine Hz. Âdem Jaleyhisselâm|, 


- Ey Rabbim, ey yüce efendim! Sen ameli iyi olanları benden daha iyi bilirsin. Çünkü sen allâmü'-guyübsun (gaybı da gâib olanı da bilirsin), diyecektir. 


Hz. Peygamber [s.a.v] 
Ümmetini Sırattan Geçiriyor! 


O anda Allah Teâlâ tarafından bir münâdi, 


- Ey Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem]! Ümmetini hesap vermeleri ve sırat köprüsünden geçmeleri için öne geçir, diye nidâ edecektir. 


Sırat, cehennemin üzerine uzatılmış ve uzunluğu 500 yıllık mesafede bir köprüdür. 


Bu arada cehennemin başkumandanı Mâlik, sırat köprüsünün kapısının önüne dikilecek ve, 


- Ey Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem), Ümmetinden kim yüce Allah”ın geçiş izniyle yanıma gelirse o geçecektir. Fakat geçiş izniyle gelemeyen mahcup ve hayal kırıklığı içinde cehenneme düşecektir. Ey Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem), günahları hafif olanlara emir ver de geçsinler, günahları ağır olanlara da söyle düşsünler, diyecektir. 
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Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] buyuracaktır ki: 


- Ey Malikl Allah hakkı için ümmetim geçinceye kadar yüzünü başka tarafa çevirl Çevir ki yüzünü görmekle şiddetli korkulara kapılmasınlarl 


Mölik de hemen yüzünü başka tarafa çevirecektir (Böylece onlar, Mâlik'in korkunç yüzünü görmeden geçip gideceklerdir). 


Sonra Hz. Peygamber'in sav] ümmeti on fırkaya ayrılacaklardır. Ondan sonra da Resül-i Ekrem ssası önlerine geçecek ve, 

- Ey ümmetim! İşte bu sırat köprüsüdür. Beni takip ediniz, diye 


emir buyuracaltır. 


Bunun üzerine bütün gruplar Resülullah” /sallalla- hu aleyhi vesellem) takip edip sıratı geçeceklerdir. Fakat birinci grup, şimşek gibi onu takip edip geçecektir. 
İkinci grup, şiddetli esen yel gibi onu takip edecektir. Üçüncü grup, yarış atları gibi koşarak onu takip edecektir. Dördüncü grup, hızlı uçan kuş gibi onu takip edip geçecektir. Beşinci grup, koşan insanlar gibi takip edecektir. Altıncı grup, yürüyen insanlar gibi takip edip geçecektir. Yedinci grup, günahlarını sırtlanmış ve yorgunluktan bitkin düşmüş, kâh oturarak kah yürüyerek onu takip edecektir. Bu arada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem), Sırat 


3 | Bir rivayete göre de üç fırkaya ayrılacaktır. 
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köprüsünün üzerinde duracak ve ümmetinin geçişini bekleyecektir. Ümmetinden takılıp kalanların ellerinden tutup çekecektir. Sekizinci grup, hatalarının ve günahlarının çokluğundan dolayı yüzükoyun yatırılacak ve zincirlerle sürükleneceklerdir. 
Onlar bu halde iken, “Yâ Muhammed, Yâ Muhammed neredesin?” diyerek yardım isteyeceklerdir. 
Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi vesellem}, “Ya Rab, ümmetime selâmet ver. Yâ Rab ümmetime selâmet ver” diye dua ve niyazda bulunacaktır. 
Peşinden dokuzuncu ve onuncu gruplar kalkacak ve sırat köprüsüne doğru yöneleceklerdir. Ancak onların geçmelerine izin verilmeyecektir. 


Çocuklar Anne Babalarına 
Şefaat Ediyor! 


Rivayet edildiğine göre, cennetin kapısında çok büyük ve muazzam bir ağaç bulunmaktadır. 
Dallarının sayısını ancak yüce Allah bilir, O'ndan başka hiç kimse bilemez ve sayamaz. Bu dalların üzerinde henüz bulüğ çağına gelmeden ölen küçük yaştaki çocuklar bulunmaktadırlar. İşte bu çocuklar, anne ve babalarının cennete girmek üzere yöneldiklerini gördüklerinde, onları bardaklarla, su testileri ile, atlas ve ipekli mendillerle karşılayacaklardır. Onları kıyamet gününün susuzluğundan dolayı sulayacak ve onlarla birlikte cennete gireceklerdir. Ancak anne ve babasını göremeyen çocuklar bağırarak, çağırarak ağlayacak ve, 


- Anne ve babamızı görünceye kadar cennet bizlere haramdır, onlar cennete girmedikçe bizler de cennete girmeyeceğiz, diyecekler ve sonra da hep birden şöyle diyeceklerdir: 


- Bizler dünyada da ahirette de yetim kaldık, burada da anne ve babasız kaldık! 


Melekler de onlara şöyle diyecekler: 


- Anne ve babalarınızın günahları ağır bastı. 
Onların cennet yolunu günahları kesti! 


Bunun üzerine çocuklar hıçkıra hıçkıra ağlayacak ve, 


- O halde biz de cennetin kapısında oturur ve onların gelişlerini bekleyeceğiz! Umulur ki yüce Mevlamız onları affeder ve bizleri onlarla bir araya getirir, diyecekler. 


Bu arada büyük günah sahipleri, daha akabetül-mirsad denilen sıratın ilk geçidinde mahsur kalacak ve sıratın çengellerine takılı olarak kalacaklardır. 


Sonra Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem), beraberinde salih, sabikun ve Allah'ın emrine itaat edenler bulunduğu halde sırat köprüsünü geçeceklerdir. Onların arkasında bayraklar açılacak ve livâü'-hamd sancağı da o yüce Peygamber'in başının üzerinde dalgalanacaktır ve böylece cennete doğru gideceklerdir. Cennet kapısında bekleyen çocuklar onun sancağını görünce bağırarak ve çağırarak ağlamaya başlayacaklardır. Onların ağlamasını gören Resülullah Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem], 


- Bu çocukların hali nedir? Neden ağlaşıyorlar, diye soracaktır. Melekler, 


- Bunlar anne ve babalarının cennete girememelerinden dolayı ağlaşıyorlar, diye cevap vereceklerdir, 


Bu cevap karşısında Allah Resülü, 


- Onların durumlarını öğrenip inşallah onlara şefaat edeceğim, buyuracak, sonra da cennete girecektir. Ondan sonra da her kavim cennetteki makamlarına yerleşecektir. 


Yüce ve münezzeh olan Allah'ın bizleri, ikramı ve ihsanı ile cennete koymasını niyaz ederiz. Amin ... 


Büyük Günah Sahipleri 
Cehenneme Gönderiliyor! 


Diğer yandan cehennem kumandanı Malik, sırat köprüsünün üzerinde çengel ve kancalara takılan büyük günah sahiplerine bakacak ve cehennem zebânilerine, 


- Şu sırat köprüsünün üzerinde asılı kalan şakiler de kimlerdir, diye soracaktır. Zebâniler, 


- Onlar Muhammed'in sallallahu aleyhi vesellem] ÜMmetinden büyük günah işleyen kimselerdir, diyecekler. Mâlik, 


- Cehennem dolmuş ve kapıları da kapatılmıştır. Sadece Muhammed'in {sallallahu aleyhi vesellem] ümmetinden büyük günah işleyenler için tek bir kapı açık bırakılmıştır. Ey zebâniler! O halde onların yanlarına gidiniz ve onlara hangi ümmetten olduklarını sorunuz, diye emir verecektir. 


Bunun üzerine zebâniler onların yanlarına gidecekler ve, 


- Sizler hangi ümmettensiniz, diye sorarlardır. 
Fakat sırat üzerinde takılı kalan şakiler, kıyamet gününün dehşet ve korkusundan Hz. Muhammed in [sallallahu aleyhi vesellem] İsmini unutacak ve yanlışlıkla, 


- Bizler Kur'an'ın ümmetindeniz, diyecekler. 


Zebâniler, onların hallerini ve verdikleri cevaplarını Mâlik'e haber verecekler. 


Mâlik de onlardan cehenneme girecek olanlardan her birine bir zebâni görevlendirerek takılı kaldıkları yerden alıp cehennem yoluna indirmelerini emredecektir. 


Bu emir üzerine zebaniler, büyük günah sahiplerinin yanına gidecekler ve, 


- Sizlere ne oldu da peygamberinizden geri kaldınız? Niçin sırat köprüsünü geçemediniz, diye soracaklardır. Onlar da, 


- Bizler haram yemekten menedildik, ancak biz bu yasağı dinlemedik ve haramları yedik. 


Bizler içki içmekten menedildik, fakat bizler dinlemedik, onu içmiştik. 

Bizler zinadan menedildik, ama bizler dinlemedik, zina ettik. 

Bizler namaz kılmakla emredildik, fakat bizler namaz kılmadık, Allah'ın hukukuna karşı geldik. 


İşte bu sebeplerden dolayı ayaklarımıza kancalar ve çengeller takıldı ve biz sıratı geçemedik, diyecekler. 


Zebaniler, onların ayaklarındaki kelepçe ve çengelleri çözecekler ve onlara, 


- Şu yoldan bizimle beraber yürüyünüz, diyecekler, 


Büyük günah sahipleri, zebânilerle birlikte oldukça karanlık, inişli ve yokuşlu, kötü ve derin çukurlu, sıcak ve az ışıklı, sisli ve dumanlı bir yolda bir müddet yürüyecekler, sonra da, 


- Vay başımıza gelenler! Bu yol ne kadar da çetinmiş, diyecekler. Zebâniler de onlara, 


- Ey miskinler, ey şakiler! Bu yol, cehennem yoludur, diyecekler. 


Zebânilerden bu sözü duyan büyük günah sahipleri, hemen olduğu yerde çökeceklerdir. Fakat zebâniler onları tutup sürükleyeceklerdir. Onlar bu halde iken, 


- Vay başımıza gelenler, vay çekeceğimiz üzüntüler! Sırat üzerinde bekletilmemizden dolayı yorgunluğumuz had safhaya ulaştı. Artık bizleri bırakın da rahatlayalım, diyerek feryat ve figan edecekler. 


O sırada yüce ve münezzeh olan Allah tarafından bir münâdi, 


- Ey zebâniler topluluğu! Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] âsi ve günahkâr ümmetine yumuşak davranın! Şayet oturmak isterlerse siz de onlarla oturun. Onlar kalkmak isterlerse siz de onlarla birlikte kalkın. Zira cehennem eninde sonunda onları karşılayacaktır, diye seslenecektir. 


Bunun üzerine bir müddet oturmalarına müsaade edilecektir. Sonra da zebaniler, onları sürükleyip götüreceklerdir. Nihayet cehennemin bir tabakasına gelecekler ve demirden siyah bir kapı ile karşılaşacaklardır. Bu tabakanın kenarları ateş parçasından, arazisi kaynayan kurşundan, tavanı kızgın bakırdan, duvarları ise kükürt taşındandır. 
Orada cehennemin kumandanı Mâlik'i, ateşten bir koltuğa oturmuş vaziyette bulacaklardır. O, büyük cüsseli ve korkunç suratlıdır. Şayet dünya ehli onu bu haliyle görecek olsa, korkudan hemen ölüp giderler. Ayrıca sesi de gök gürültüsü gibi korkunçtur. 


Mâlik hemen onlara bakacak ve zebânilere, 


- Ey zebanilerl Bu âsi ve günahkarlar hangi ümmettendir, diye soracaktır. Zebaniler, 


- Bunlar Muhammed'in {sallallahu aleyhi vesellem] ümmetindendir, diye cevap vereceklerdir. Bunun üzerine Mâlik, 


- Yazıklar olsun size! Kur'ân-ı Kerim'de sizi isyandan ve Allah Teâlâ'ya karşı gelmekten sakındıracak bir âyet yok muydu, diye soracaklar. Onlar da, 


- Evet, vardı. Fakat biz azgınlığımıza yenik düştük, sapık bir toplum olduk, işittik ama âsi olduk, karşı geldik, diyecekler. 


O sırada Mâlik'e bir mektup getirilecektir. Mektupta şunlar yazılıdır: 


“Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ... 


Yüce ve hakim olan zattan, cehennemin kumandanı Mâlik'e ... 


Şüphesiz Muhammed ümmetinden büyük günah sahiplerinden bir topluluk sana gönderildi. 
Onlara azap et, fakat yüzlerini siyahlaştıracak şekilde bir azap uygulama! Zira onlar bazı vakitlerde de olsa namaz kılmışlardı. Ayaklarına kelepçe de vurma! Çünkü onlar az da olsa camilere yürüyerek gitmişlerdi. Ellerini de kelepçe ile bağlama! Zira onlar dua ederken ellerini bana doğru açmışlardı. Onlara kaynar su da içirme! Çünkü onlar ara sıra ramazan orucunu tutmuşlardı. Sadece onlara ayakları ile ateşe basmalarını emretl...” 


Bunun üzerine Mâlik onlara, 


- Cehenneme yalın ayak giriniz, diye emredecektir. Onlar da, 


- Ey Mâlik! Cehenneme girmeden önce bizi serbest bırak da nefsimiz için ağlayalım, diyecekler. Fakat Mâlik, 


- Ey şakiler, ey bedbahtlar! Bugün ağlamanın bir faydası yok! Şayet ağlamak size fayda verecekse ağlayınız. Zaten dünyada ağlayabilseydiniz size ebedi olarak ateş dokunmazdı, diyerek cevap verecektir. 


İşte o anda yüce ve münezzeh olan Allah tarafından bir münâdi, 


- Ey Mâlik! Muhammed ümmetinin şakilerini azarlama! Sen onları cehenneme sok ve azap uygula, diye nidâ edecektir. 


Bunun üzerine Mâlik, 


- Ey şakiler! Nidayı ve gelen emri duydunuz! 
Haydi, cehenneme giriniz. Artık sizin için kabul edilecek bir mazeret yoktur, diyecektir. 


Bundan sonra ümmetin âsi ve günahkârları gençler, ihtiyarlar ve kadınlar olmak üzere üç gruba ayrılacaklardır. Fakat Malik, onları toplu halde birden cehenneme atıverecektir. Onlar cehenneme atılır atılmaz, cehennemin kendi kendini yediğini görecekler ve korkudan geri kaçmaya çalışacaklardır. Bu durum karşısında gençler, 


- Eyvah, şu genç yaşta başımıza gelenlere ... 
diye bağıracaklar. İhtiyarlar da, 


- Eyvah, şu ihtiyarlık yaşında başımıza gelenlere ... diye pişmanlıklarını dile getirecekler. Kadınlar da, 


- Eyvah! Şu zayıf ve zarif bedenlerimize gelenlere ve perdelerimizi çiğneyenlere, diyerek hasret ve üzüntülerini beyan eden ifadeler kullanacaklardır. 


İşte o anda cehennemden dile benzeyen bir şey çıkacak, onları yakacak ve hepsinin gözlerini kör edecektir. Cehennem ateşi de dalga dalga onların aralarında dolaşacak ve onlara isimleri ile hitap ederek şöyle diyecektir: 


- Ey falan adam, ey falanca kadın! Ben sizleri, bir annenin evladını tanıdığı gibi tanıyorum! 
Siz Allah'ın farzlarından bir farzı zayi ettiğinizde, muhakkak isminiz bu makamıma ve kelepçelerime yazılmış ve bu falanın işkence yeri, bu falancanın işkence aleti diye tesbit edilmiştir. 


Bunu duyan ümmetin günahkârları, var güçleriyle feryat ve figan ederek ağlamaya başlayacak- 


lardır. Cehennem de onlar için alev ve hararetini kuvvetlendirmeye davam edecektir. 


Bunun üzerine ümmetin asi ve mücrimleri hemen, “Neşhedü en lâ ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden resülullah” (Biz şehadet ederiz ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed O'nun resülüdür) diyerek Allah'ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi vesellem] peygamberliğine iman ettiklerini dile getireceklerdir. 


Bu şekilde kelime-i şehadet getirmeleri ile cehennem ateşi onlardan geri çekilecek ve şöyle diyecektir: 


- Şüphesiz Muhammed'in ümmeti hararet ve azabıma tahammül edecek bir ümmet değildir, onlar hararet ve azabıma dayanamayan bir millettir! 


İşte o anda Allah [celle celâluhüj tarafından, 


- Ey ateş! Hararetini artır ve yak! Ey ateş, onları ye, sakın gevşeme! Bana isyan edenlere bugün azabım şiddetlidir, diye nidâ edilecek ve sonra da aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracaktır: 


- Ey Mâlik! Cehennemi serbest bırak ki onları birbirinden ayırsın ve her birinin layık olduğu azap ile yaksın! Zira cehennem, onları bir annenin çocuğunu tanımasından daha fazla tanır! 


İşte o vakit cehennem bu âsilerin üzerine hücum edecek ve kimisini göğsüne kadar, kimisini dizine kadar, kimisini de göbeğine kadar yakacaktır. 
Ateş yüzlerine yaklaşınca, Hak Sübhânehü şöyle buyuracaktır: 


- Ey ateşl Benim için secde eden yüzlerden geri çekill Secde yerlerini yakmana izin ve müsaade yok, diğer yerleri yakl 


Bundan sonra ateş onları yakacak, derilerini pişirecek, damarlarını parça parça edecek, azabın şiddetinden ses ve sedaları kesilecek ve Hak Teâlâ'nın dilediği vakte kadar baygın kalacaklardır. 


Bunun üzerine celâl ve azamet sahibi yüce Allah, 


- Ey Mâlik, ne oldu? Neden Muhammed'in şaki ümmetinin seslerini duymuyorum, diye buyuracaktır. Mâlik, 


- Ey Rabbim, ey efendim! Cehennem ateşi onların etlerini yedi, yaktı ve bitirdi. Derilerini pişirdi, damarlarını kesip doğradı. Ateş tabakalarının arasında sadece ayakları kaldı, diye cevap verecektir. 


Bunun üzerine yüce ve münezzeh olan Allah, 


- Yâ Mâlik, kâfirlerin azaplarını yenile, diye emir buyuracaktır. 


Bu emir üzerine Mâlik, cehenneme sert bir nara atacaktır. Bununla ateşin üstü altına, altı da üstüne dönecektir, 


İşte o anda Hz. Muhammed'in /sallallahu aleyhi vesellem) âsi ve günahkâr ümmeti, kâfirlerin feryatlarını, onlara vurulan kamçı ve kırbaçların seslerini işitecek ve koşarak cehennemin tabakaları arasına doğru kaçışacaklardır. Sonra da, 


- Ey Mâlik! Bizim için de azabı yenileyecek misin, diye soracaklar. Mâlik, 


- Sizin hakkınızda henüz bir şey ile emredilmedim, diye cevap verecektir. Onlar, 
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- Ya Mâlik, bize merhamet etmez misin? Bize merhamet et, diyecekler. Malik, 


- Ben size nasıl merhamet edebilirim ki? Oysaki merhametlilerin en merhametlisi olan Allah size öfkelenmiş ve gazaba gelmiştir, diyecektir. Bunu üzerine günahkârlar, 


- Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ne olur, bize merhamet et, rahmetinle muamele et. Artık derilerimiz eridi, damarlarımız kesildi, gözlerimiz kör oldu, kemiklerimiz kapkara kesildi. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bize acı, bize merhamet eyle, diye yalvaracaklar, 


Bunun üzerine Mâlik, 


- İhlâs kelimesi olan şehadet kelimesi nerede? Sizden her kim bu kelime üzere öldü ise o kelime ile yüce Allah'a yalvarsın ve O'ndan yardım dilesin, diyecektir. 


Ümmetin âsileri hep birden, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resülullah” diyerek şehadet ve ihlâs kelimesini yüksek sesle söylemeye başlayacaklardır. 


Hiz. Fâtıma (r. anhâ) 
Günahkârların Feryadını 
Duyuyor! 


Onların bu seslerini, Hz. Fâtıma radiyallahu anhâ] duyacak ve şöyle buyuracaktır: 


- Ben, babamın ümmetinin seslerini cehennemin tabakaları arasından işitmekteyim! 


Hz. Cebrâil faleyhisselâm|, Hz. Fâtıma'nın fradıyallahu anhâ] sözünü işitecek ve, 


- Mutlaka bu durumu Muhammed'e sallallahu aleyhi vesellem) bildireceğim, diyecektir. Fakat aziz ve celil olan Hak Teâlâ, 


- Ey Cebrâil! Muhammed'in âsi ve günahkâr ümmetinin feryat ve figanları kelime-i tevhid ile bana yükselip durmaktadır. Yâ Cebrâil! Hemen cehennemin kumandanı Mâlik'e git ve ümmet-i Muhammed'in azabını hafifletmesini emret, diye buyuracaktır. 
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Hz. Cebrâil (aleyhisselâm), hemen Mâlik'e gidecek ve, 


- Ya Mâlik! Rab Teâlâ, büyük günah işleyen ümmet-i Muhammed'in üzerindeki cehennem kapılarını açmanı ve azaplarını hafifletmeni emrediyor, diyerek Allah'ın emrini iletecektir. 


Mâlik, hemen cehennemin kapısını açacak ve azaplarını hafifletecektir. Hz: Cebrâil, kapının açılmasıyla onları görecek, onların cehennemdeki hallerine üzülerek ağlayacaktır. Hz. Cebrâil'in faleyhisselam) ağlamasını gören Hz. Muhammed'in /sallal- lahu aleyhi vesellem] âsi ümmeti, 


- Ey merhametli ve yufka kalpli melek! Sen de kimsin? Kabirlerimizden çıktığımızdan beri, senden başka merhametli bir kimse göremedik, diyecekler. Hz. Cebrâil (aleyhisselâm), 


- Ben, peygamberiniz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi vesellem) vahiy getiren Cebrâil'im, diyecektir. Onlar, 


- Ey dostumuz, ey Cebrâil! Cehennemin bize ettiklerini görmez misin, diyecekler. Hz. Cebrâil 


[aleyhisselâm], 


- Kesinlikle peygamberiniz Hz. Muhammed fsallallahu aleyhi vesellem), sizin bu halinizden haberdar değildir. 
Ona bir hâcetiniz veya götürmem istediğiniz bir haberiniz var mı? Ona bildireyim, diyecektir. Onlar da, 


- Onu gördüğünüzde, ona selamımızı ulaştır ve içinde bulunduğumuz şu halimizi ona bildir. Ayrıca ona, 


- Kâfirlerin kendileriyle alay ettiklerini ve İslâm'ın faydasız olduğunu, neticede müslümanların 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da kafirlerin de cehennemde beraber yandıklarını söyleyerek, onların bizi ayıpladıklarını bildir, diyecekler, 


Hz. Cebrâil faleyhisselam) gelerek, yüce ve münezzeh olan Allah”ın manevi huzurunda edeple duracaktır. Yüce ve münezzeh olan Allah her şeyi bildiği halde, : 

- Ey Cebrâil! Şakiler sana ne söylediler, diye soracaktır. Hz. Cebrâil (aleyhisselâm), 


- Onlar, peygamberleri Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem] götürmek üzere bana şöyle şöyle bir haber gönderdiler, diye cevap verecektir. Hak Teâlâ, 


- O halde onların elçilik görevini tebliğ et, buyuracaktır. 


Hz. Cebrail, Ümmetin Halini 
Hz. Peygamber'e [s.a.v] 
Bildiriyor! 


Bunun üzerine Hz. Cebrâil, cennet kapısının önüne gidecek ve bekleyecektir. Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] beyaz inciden yapılma olan “vesile” sarayında/makamında oturduğunu, elinde kâse, başında keramet tacı bulunduğunu görecektir. Sağ tarafında Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim faleyhimüsselâm| ile Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin in (radıyallahu anhüm) olduğu, sol tarafında ise Hz. 
Salih, Hz. Şuayb, Hz. Yunus ve Hz. Yakub'un raleyhimüsselam) bulunduğunu, diğer peygamberlerin de önlerinde bulunduğunu görecektir. Bu arada Hz. 
Davud'un da onun önünde Zebur'u okumakta olduğunu, müminlerin de etrafında sevinç ve neşe içinde bulunduklarını görecektir. 


62 


Hz. Cebrail [aleyhisselâm], âsi ve günahkâr ümmetin çektiği azaptan dolayı ağlayarak Resül-i Ekrem'e [sallallahu aleyhi vesellem] seslenecek ve ona şöyle selâm verecektir: 


- Yâ Muhammed! Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun! 


Resül-i Kibriya da, 


- Ey kardeşim Cebrail, sana da selam olsun, diyerek karşılık verecektir. Hz. Cebrâil (aleyhisselâm), 


- Ey Allah'ın resülü, bana yaklaş! Kanadımı kalbinin üzerine koyayım da korkmayasın, diyecektir. Hz. Resülullah yaklaşacak, Hz. Cebrâil de kanadını onun kalbinin üzerine koyacak ve, 


- Yâ Muhammed! Sen cennette zevk ve sefa içindesin. Fakat ümmetinden bir topluluk cehennemde azap içinde! Onların sana selâmları var ve senden şu şu dilekleri var! 


Hz. Peygamber [s.a.v] 
Ümmetini Arıyor! 


Bunun üzerine Resülullah Efendimiz [sallallahu 


aleyhi vesellem], 


- Ey kardeşim Cebrâil, onlar nerede, diye soracak, sonra da başındaki keramet tacını, elindeki cennet kösesini yere atacak ve, 


- Ey peygamberler cemaati! Beni takip ediniz, diyerek diğer peygamberlerin de kendisini takip etmesini isteyecektir. O sırada önüne burak getirilecektir. Fakat o buraka binmeyecek ve şöyle buyuracaktır: 


- Ümmetim cehennemde ateş tabakalarının arasında azap çekerlerken, ben burakı ne yapayım! 


İşte o anda Allah Teâlâ tarafından, 


- Ey nebiler ve veliler cemaati! Muhammed ile birlikte siz de bininiz, diye nidâ edilecektir. 


Bunun üzerine onlar da Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] İle birlikte yola çıkacaklardır. Hz. Peygamber önde, onlar arkada oldukları halde arşın altına geleceklerdir. Orada Resülullah sallallahu aleyhi vesellem] önde, nebiler ve veliler arkada secdeye kapanacaklardır. 
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Hz. Peygamber [s.a.v] 
Ümmetine Şefaat Ediyor! 


Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, 


- Yâ Muhammed! Başını kaldır ve , iste. İstediğin verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Zira burası ibadet, rükü ve secde yeri değil, belki de saadet ve varlık yeridir, buyuracaktır. Resül-i Ekrem de isaxj yüce Allah'a, 


- Yâ Rab! Ümmeti, ümmeti. Ümmetimi istiyorum, ümmetimi istiyorum. Sen ümmetimin hakkında beni mahzun etmeyeceğine dair söz vermemiş miydin? Bana taahhütte bulunmamış mıydın, diyerek ümmeti hakkında şefaat dileyecektir. Aziz ve celil olan Allah da, 


- Yâ Muhammed! Onlara iyiliği emrettim, fakat onlar emrimi yerine getirmeyerek isyanda bulundular. Onları kötü ve çirkin şeylerden menettim, ama onlar bana muhalefet ederek karşı geldiler. Ayrıca dünyada günah ve haramlardan dolayı bana tövbe de etmediler. Buna rağmen bugün onlar hakkında sena şefaat yetkisini veriyorum! Ey Cebrâil! Muhammed ile birlikte cehennemin kumandanı Malik'e gidin ve ona, 


- Yâ Mâlik, kalbinde zerre kadar iman bulunanları cehennemden çıkar, diyerek emrimi tebliğ edin, diye buyuracaktır. 


65 


Hz. Peygamber [s.a.v] 
Cehenneme Doğru Gidiyor! 


Bunun üzerine Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) Hz. Cebrail ile beraber yola koyulacak, diğer peygamberler ve veliler de arkada onu takip ederek cehennem kumandanı Malikin yanına varacaklardır. 


Orada Hz. Cebrâil (aleyhisselâm), Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem), 


- Yâ Muhammed, sen olduğun yerde dur! Zira sen cehennemde bulunan ümmetinin korkunç hallerini görmeye tahammül edemezsin, diyecektir. 
Ancak şefkat ve merhamet peygamberi Hz. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyuracaktır: 


- Yâ Cebrâil, beni bırak! Bırak da cehennemin Ümmetime ne yaptığını göreyim! 


Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem), cehennemdeki âsi ümmetine bakmaya giderken, onların cehennem kapısında bekleyen çocukları ile karşılaşacaktır. Çocuklar ona takılacak, ağlaşarak önünde ve arkasında koşacaklar ve şöyle yalvaracaklardır: 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- Ey Allah'ın resülü! Anne ve babalarımız cehenneme girdiler. Ne olur onlara yardım et, onlar için şefaatte bulunl 


Resül-i Ekrem de [sallallahu aleyhi vesellem] onlara, 


- Bugün yüce Allah, dağılmış olan sizleri bir araya getirecek ve birbirinize kavuşturacaktır inşallah diyerek onlara müjdeyi verecektir. Sonra da süratle Mâlik'in olduğu tarafa doğru gidecektir. Mâlik, Hz. Peygamber'i {sallallahu aleyhi vesellem} görünce ondan utanarak yüzünü öte tarafa çevirecektir. 
Peşinden de ona, 


- Ey efendim, ey Muhammed! Ne olur beni ayıplama. Çünkü ben bir emir kuluyum, diyerek özrünü beyan edecektir. Hz. Peygamber de [sallal- 


lahu aleyhi vesellem], 


- Ya Malik, ümmetimin halini bana anlat, durumları nasıldır, diye ümmetinin halini soracaktır. Mâlik, 


- Cehenneme giren insanların hali ne olur ki? 
Oysaki ateş onların etlerini yedi, yakıp kül etti, kemiklerini simsiyah bir hale getirdi, derilerini paramparça etti, diyerek onların cehennem azabından nasıl etkilendiklerini dile getirecektir. 


Bunun üzerine Allah Resülü, 


- Ey Mâlik, o halde cehennem tabakalarını aç da ümmetimi göreyim, buyuracaktır. 


Bunun üzerine Mâlik cehennemin kapılarını açacak ve Hz. Peygamber de [sallallahu aleyhi vesellem] cehenneme doğru bakacak, fakat cehennem ona, 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- Ey Muhammed! Yanımdan çekil ve uzak dur! 
Zira ben sana, sen de bana haram kılındın, diyecektir. - 


Bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem), Hz. Cebrâil'e (aleyhisselâm), 


- Ey Cebrâil! Cehennemde olan ümmetimi görmek istiyorum, diyecektir. 


Bunun üzerine Hz. Cebrâil (aleyhisselâm) kanadını ona doğru uzatacak, O da ümmetine doğru bakacak ve hepsinin kömür haline geldiğini görecektir. 
Hemen onlara seslenerek şöyle buyuracaktır: 


- Ey ümmetim! Ey ümmetim! Size uygulanan azap bana ağır geliyor, tahammül edemiyorum! 


Onlar, karşılarında kâinatın efendisini gördüklerinde ağlayarak göz yaşları dökülecekler ve birbirlerine, 


- Buraya geliniz, buraya toplanınız! Herhalde Rabbimiz bizi bağışladı. İşte Peygamberimiz fsalla lahu aleyhi vesellem] yanımıza geldi, diye çağıracaklar. 


Hz. Peygamber [s.av] Ümmetini Cehennemden Çıkarıyor! 


İşte o anda Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem), 


- Ey Mâlik! Onları cehennemden çıkar, diye buyuracaktır. 


Mâlik de onları kömürleşmiş odun yığınları gibi yığın yığın cehennemden çıkaracaktır. Cehennemden çıkan her erkek, cehennem kapısında kendisini bekleyen çocuğunu görecek ve, 


- Evladım, yanıyorum bana su içir, diyerek çocuğundan su isteyecektir. Fakat çocuğu, 


- Benden uzak dur! Çekil git, sen benim babam değilsin. Babamın yüzü senden daha güzeldi, diyerek su vermeyi reddedecektir. Ancak adam, 


- Çocuğum, ben senin babanım. Fakat cehennem ateşi şeklimi değiştirdi, rengimi simsiyah ya- 
- parak bu hale getirdi, diyecektir. 

Cehennemden çıkan kadın da çocuğunu görecek ve çocuğuna şöyle seslenecek: 
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- Evladım, susuzluktan yanıyorum. Bana su ver de içeyim. Çocuk yine, 


- Benden uzak durl Yanımdan çekil git, sen annem değilsin, annem olamazsın. Çünkü annemin yüzün senin yüzünden çok daha güzeldi, diyecek ve su vermeyi reddedecektir. Kadın da, 


- Evladım, gerçekten ben senin annenim. Fakat cehennem ateşi beni yakarak rengimi kömür haline getirdi, güzel şeklimi bu çirkin şekle çevirdi, diyecektir. 


Fakat çocuklar, anne ve babalarının çirkin ve korkunç şekillerinden ürkecek ve onların isteklerini vermeyeceklerdir. 


Cehennemlikler Hayat Suyuyla 
Yıkanıyorl 


O anda aziz ve celil olan Allah tarafından, 


- Ya Cebraill Onları hayat nehrine atl At ki değişen şekilleri, siyahlaşan simaları yeniden güzelleşsin, eski haline dönüşsün, diye nida gelecektir. 


Hz. Cebrail de [aleyhisselâm] onları hayat nehrine atacaktır. Hayat suyu onların üzerlerinden aktıkça, bedenlerindeki yanıklar temizlenecek, yüzleri bembeyaz olacak, etleri, kemikleri, derileri ve saçları yeniden bitecektir. 


İşte o zaman çocuklar, anne ve babalarını tanıyacak, hemen yanlarına koşacak ve boyunlarına sarılacaklardır. 


Cehennemde kömürleşen bu günahkârlar, hayat nehrinden yıkandıktan sonra Hz. Yusuf'un güzelliğinde, Hz. Âdem'in (aleyhisselam) uzunluğun- da ve Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] yaşında olacaklardır. 
Yine de alınlarında, “Bunlar, Rahmân olan Allah'ın ateşten âzat ettiği cehennemliklerdir” sözü yazıl olarak çıkacaklardır. 


Daha sonra melekler, onlar için cennetten elbiseler getireceklerdir. Onlar da bu elbiseleri giyeceklerdir. Sonra da Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem] onları alacak, yüce ve münezzeh olan Allah'ın manevi huzuruna götürecektir. Onlar da Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda şükür secdesine kapanacaklardır. Aziz ve celil olan Allah onlara, 


- Ey kullarım, cehennem ateşini nasıl gördünüz, diye soracak, onlar da, 


- Ey Rabbimiz, en kötü yer ve en kötü mekân, diye cevap vereceklerdir. Aziz ve celil olan Allah da, 


- İşte burası bana isyan edenlerin, günah işlemekle bana meydan okuyanların ve emrime karşı gelenlerin cezalandırıldıkları yerdir. Ben de sizi işlediğiniz günahlardan dolayı cezalandırırım. 
Kelime-i tevhidden dolayı da size merhamet ettim. 
Zira ben, “Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, Muhammed de O'nun resülü” olduğuna şehadet ederek benim varlık ve birliğime, Muhammed'in de peygamberliğine şehadet eden ve bu inanç üzere ölen kimseyi, cehennemde ebedi olarak bırakmayacağım” diye buyuracaktır. 


Kafirler Ebedi Olarak 
Cehennemde Kalıyorl 


İşte o anda nefislerine zulmederek küfrü tercih edenler, “Ah keşke biz de o peygamberle birlikte yol tutsaydık!” (Furkan 25/27) diyerek pişmanlıklarını ve son peygambere tâbi olmadıklarından dolayı hasret ve nedâmetlerini dile getireceklerdir. Sonra da kâfirlerin üzerine cehennemin bütün kapıları kapatılacak ve o anda bir münadi şöyle seslenecektir: 


- Ey cehennem ehlil Ebediyen cehennemliksiniz! Sizin için artık ölüm yoktur. Ey cennet ehli! Siz de ebediyen cennetliksiniz! Siniz için de artık ölüm 


yoktur! 


Sİ xə 


Müminler Cennete Giriyor! 


Sonra da cehennemden çıkarılan müslümanlar, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem] ile birlikte oradan ayrılacak ve cennete gireceklerdir. Cenâb-ı Hak, onlara cennette oturacakları birtakım mekân ve makamlar verecektir. Derken cennet ehli birbirine, 


- Haydin, Rahmân olan Allah'ın ateşten âzat ettikleri şu cehennemliklerin yanlarına gidelim. Onlara moral verip üzüntü ve sıkıntılarını giderelim, diyecekler ve bölük bölük gelerek onlara merakla bakacaklar. Sonra da her birine, 


- Hangi günah yüzünden, cehenneme girdiniz, cehenneme girmenize hangi günah sebep oldu, diye soracaklardır. Onlardan her biri de işlediği günahlarını sayıp anlatacaktır. Artık onlar cennette yaşayacak ve bu alametlerle tanınacaklardır. 
Fakat onlar bundan rahatsızlık duyacaklar ve bu durumu Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem] bildirmek üzere onun huzuruna gidecekler ve, 


- Ey Allah'ın resülül Cennet ehli bizleri, alnımızdaki bu alametlerden tanıyorlar. Bizler de bundan utanıyoruz. Cebbar olan Allah nezdinde bizim için şefaatte bulunun ki O bizden bu alametleri kaldırsın, diye istirhamda bulunacaklardır. 


Hz. Peygamber de [sallallahu aleyhi vesellem) şefaatte bulunacaktır. Bunun üzerine yüce ve münezzeh olan Allah, beyaz bir buluta emredecek, bulut da onlara yağmur yağdıracak ve böylece yüzlerinde bulunan bu alamet de yok olup gidecektir. 


Müminler 


Allah'ın Cemalini Seyrediyor! 


Ondan sonra Hz. Cebrâil faleyhisselam) şu müjdeyi verecektir: 


- Rabb'iniz sizleri ziyaretine davet ediyor! 


Onlar da hemen sidretü'l-müntehânın altına gelecek ve Allah Teâlâ'yı ziyaret etmek üzere beklemeye koyulacaklardır. Derken Hz. Cebrâil, beraberinde altından fındıklar olduğu halde çıkıp gelecek ve her birine birer fındık verecektir. Allah'ın izniyle bu altın fındıklar açılacak, içinden vildan ve hüriler çıkacaktır. Her birinde atlas ve ipekli mendiller bulunacak ve orada bulunanların gözleri önünde yürüyerek efendilerinin hizmetlerine başlayacaklardır. 
Ardından da her biri için altın ve gümüşten kürsüler kurulacak ve Allah nezdindeki makam ve mertebeleri nisbetinde onlar için nurdan minberler kurulacaktır. Onlar da bu kürsüler üzerinde oturacaklardır. 


Birtakım insanlar da miskten kum tepelerinin üzerlerine oturacaklardır. Her birinin başının üzerinde dört dalı olan bir ağaç”, ağacın her dalında bir kuş bulunacaktır. Kuşun kendisi inciden, boynu mercandan, kuyruğu da yakuttan olacaktır. Bu kuşlar çeşitli lisanlarla ötüşerek yüce Allah'ı tesbih edecekler ve o ağaçların altında oturanların üzer- , lerine misk ve amber dökeceklerdir. 


Sonra yüce Allah, Hz. Cebrâil'e faleyhisselâm| seslenerek şu emri verecektir: 


- Ey Cebrâil! Nurdan ibaret olan perdelerimi kaldır! Kaldır ki dostlarım keremli yüzümü mekânız ve şekilsiz olarak görsünler! 


Perdeler açıldıktan sonra Hak Teâlâ, 


- Ey dostlarım! Size selâm olsun, ben sizden razıyım, siz de benden razı mısınız, diye buyuracaktır 
Onlar da, 


“Bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda vâris kılan Allah'a hamdolsun. Salih amel işleyenlerin mükâfatı ne güzelmiş!” 
(Zümer 39/74) diye karşılık vereceklerdir. 


4 Bu ağaçların misvak ağaçları olduğu da söylenmektedir. 


Sonra melekler onlardan her birine kırmızı yakuttan birer at getireceklerdir. Her bir at ile birlikte yetmiş erkek, yetmiş de kız olmak üzere yüz kırk hizmetçi bulunacaktır. Yetmiş hizmetçinin ellerinde reyhan demetleri ve camdan buhurdanlıklar bulunacak ve o cennet ehline güzel kokular dökeceklerdir. Diğer yetmiş hizmetçinin ellerinde ise altından tabaklar bulunacak ve bu tabaklar içinde ziynet eşyası, ayrıca yeşil, sarı ve kırmız renklerde olan cennet elbiseleri bulunacaktır. Bu hizmetçiler, cehennemden âzat olup cennete gönderilen efendilerine, 


- Ey yüce efendilerimiz! Hangi şey sizi bize kavuşmaktan geciktirdi, diye soracaklardır. Onlar da, 


- Biz sırat köprüsünde alıkonulmuştuk. Nihayet yüce Rabbimiz bizi affetti ve serbest bıraktı, diye cevap vereceklerdir. 


Onların bu şekilde cennete girmeleri ile birlikte hem çocukları hem de hizmetçileri sevineceklerdir. 


Sonra yüce ve münezzeh olan Allah, onların hizmetçi ve çocuklarını meleklerle birlikte onlara gönderecektir. Hizmetçi ve çocuklar, onlara selâm verecek ve cennete girmelerinden dolayı kendilerini tebrik edeceklerdir. 


Sonra da melekler yanlarına girmek için izin isteyecekler. Onlar da meleklere izin vereceklerdir. 
Melekler ellerinde birtakım tabaklar bulunacak ve her tabağın içinde de altın kilitlerle kilitlenmiş kırmızı yakuttan kutular bulunan hediyelerle yanlarına gireceklerdir. Melekler ziyaretine geldikleri bu mümine, 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- Şu kutuyu aç da bak, içinde ne var, diyecek. 
Onlar kutuyu açınca, içinde beyaz ipekten bir kumaş çıkacak. Ortasında da ışık saçan bir inci bulunacaktır. O anda inci ikiye ayrılacak, içinden ceylan gözlü bir hüri kızı çıkacaktır. Veli, yani mümin kimse de arzu ve iştiyakla bu hüri kızına hayran hayran bakakalacaktır. 


Bunun üzerine melekler ona, 


- Bu ceylan gözlü hüri ile evlen. Çünkü o senin, sen de onunsun, diyecekler. 


O da bu hüri kızın elinden tutacak ve onu beyaz gümüş kubbe sarayına götürecektir. Bu sarayda yetmiş dünya ömrü kadar uzun bir müddet beraber yaşayacaklardır. 


Hiç şüphesiz cehennemden çıkarılan kimselerin güzellikleri kat kat artırılacaktır. Cennete girecek hanımların, cennet hürilerinin karşısındaki güzellikleri de yetmiş kat fazla olacaktır. Bunun sebebi, dünya hanımlarının oruç tutmaları, namaz kılmaları ve ibadet etmeleridir. Bu yüzden yetmiş kat daha üstün ve güzel olurlar. Onun için dünyadan mümin olarak ayrılarak cennete giden hanımlar, hayır yarışında öne geçip kazanan ve Allah'a en çok yaklaştırılmış olanlara ait olacaklardır. Zira yüce Allah onlar hakkında, 


“İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükâfat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez” (Secde 32/17) buyurmaktadır. 


79 


Cenâb-ı Hak, bizleri de sizleri de 
Hak yarışında öne geçenlerden ve 
Allah'a yakın olan mukarrebinden eylesin. Bizleri de sizleri de peygamberlerin sonuncusu Hz. 
Muhammed'in savı hürmetine acıklı azaptan muhafaza eylesin. 


Âmin ... Yâ Rabbe'l-âlemin ... 


Bir ve tek olan Allah'a hamdolsun ... Muhammed Efendimiz'e ve tertemiz kılınan Ehl-i beyt'ine kıyamet gününe dek salât ve selâm olsun ... 
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MAHŞER GÜNÜ 


Mahşer yeri çok sıcak 
Hesaplar sorulacak 
Halimiz ne olacak 
Şefaat yâ Muhammed! 


O günden çok korkarım 
Ciğerimi dağlarım 
Gece gündüz ağlarım 
Şefaat ya Muhammedi! 


İmam Muhâsibi (kuddise sırruhül, ölümden sonraki diriliş, gönderiliş, haşir, sırat, mizan, . 
hesap, şefaat, cehennem ve cennet hallerini etkileyici ve akıcı bir üslupla anlatıyor. 


Eserde özellikle Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] ümmetine olan düşkünlüğü ve onlar hakkındaki şefaati genişçe aktarılıyor. 


ISBN 978-605-5207-6 


v7 


86055'207687 


